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In memorlam

We will dance again

Wie één leven redt, redt de hele wereld



Beste vrienden van
Magen David Adom,

We naderen het einde van 2024. Een bewogen jaar,
waarin we gehoopt hadden op vrede. Helaas is de situatie
in en om Israél nog nauwelijks verbeterd. De resterende
gijzelaars zijn nog steeds niet vrij en er zijn bijna non-stop
raketten vanuit Libanon en ook Gaza afgevuurd.

Het is voor heel Israél en zeker ook MDA een hele zware
tijd. Het afgelopen jaar zijn er 26 MDA medewerkers
omgekomen of vermoord sinds die zwarte dag op 7
oktober 2023. Helden die hun eigen leven hebben
gegeven om dat van anderen te redden. Wij eren hen
op de voorpagina van deze nieuwsbrief. Moge hun ziel
gebonden worden in de bundel van het eeuwige leven.

Ondanks alles blijft MDA zich 24/7 inzetten om zoveel
mogelijk mensen te helpen en levens te redden. In 2024
heeft u massaal gehoor gegeven aan onze oproep om
MDA te steunen. Er zijn verschillende hartverwarmende
initiatieven ontstaan om geld op te halen. Eén van deze
initiatieven kwam van Emma Schipper die speciaal voor
de slachtoffers en gijzelaars het lied ‘Tfila shel ima’
(betekenis: gebed van een moeder) op prachtige wijze
ten gehore bracht. Via crowdfunding haalde ze hiermee
voldoende geld op voor een ambulance met de treffende
tekst ‘We shall dance again’. Emma vertelt in deze
nieuwsbrief hoe ze tot deze actie is gekomen.

We danken iedereen die MDA het afgelopen jaar gesteund
heeft. Onze gedachten zijn bij alle inwoners van Israél,

in het bijzonder bij alle medewerkers en vrijwilligers van
Magen David Adom die zich onverminderd inzetten, ook in
deze donkere tijden. Binnenkort is het Chanoeka, het feest
van het licht. Laten we hopen dat voor iedereen in Israél
het licht weer gaat schijnen.

Traditiegetrouw vindt u bij deze laatste nieuwsbrief van
het jaar de kalender voor 2025. Een jaar waarin er hopelijk
vrede komt. Namens het bestuur van MDA, wens ik u fijne
feestdagen en alvast een gelukkig, gezond 2025.

Marjan Sprecher, voorzitter

Uw steun is nog steeds hard nodig...

WE WILL DANCE AGAIN |
With love from Amsterdam |-

We will dance again

Na de verschrikkelijke terreuraanvallen in Israél en
de oorlog die daarop volgde, voelde ik de behoefte
om iets te doen dat echt impact kon maken.
Tijdens deze moeilijke tijden redden organisaties
zoals Magen David Adom niet alleen levens, maar
ze bieden ook hoop aan mensen die dat het meest
nodig hebben. Hun toewijding aan het bieden

van acute medische zorg, het redden van levens,
en het ondersteunen van gemeenschappen
inspireerde mij enorm. Of het nu gaat om

het leveren van bloed aan ziekenhuizen, het
verzorgen van gewonden of het snel reageren op
noodsituaties, MDA is een onmisbare steunpilaar
in Israél. Hun werk raakt iedereen—onafhankelijk
van achtergrond of religie—en dat maakt deze
organisatie voor mij extra bijzonder.

Tegelijkertijd geloof ik in de kracht van muziek
als een bron van troost en verbinding. Met deze
actie wilde ik mensen inspireren om samen

een verschil te maken, zowel door hoop te

delen via muziek als door te doneren aan deze
levensreddende organisatie. Dat we uiteindelijk
zelfs een ambulance konden realiseren, dankzij
de ongelooflijke steun en vrijgevigheid van velen,
is een mooi bewijs van wat we samen kunnen
bereiken.

Laten we blijven hopen op een toekomst van
vrede en rustigere tijden!

Emma Schipper
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Uw steun is van
levensbelang

Soms vergeten we dat de ambulances dagelijks uitrukken voor de
“gewone” hulpvragen, mensen die 101 (112 in Israél) bellen, mensen
die op het sportveld gewond raken, verkeersongelukken en zwangere
vrouwen die sneller bevallen dan verwacht en met spoed naar het
ziekenhuis moeten. Deze gewone ritten worden in Israél vergoed door
de zorgverzekeringen, net als in Nederland.

Waar wij uw hulp voor vragen is al het andere werk dat MDA doet.
Dankzij u heeft MDA één van de meest geavanceerde dispatch
systemen ter wereld en is er een hulpverlener binnen 5 minuten ter
plaatse. Dit zijn de zogenoemde ‘first responders’; vrijwilligers met
een gewone baan die 24/7 een pieper bij zich dragen en bij spoed

in hun eigen buurt uitrukken. Dankzij u hebben deze vrijwilligers
een Eerste Hulp kit bij zich en kunnen zij, nog voor de komst van

een ambulance, hulp bieden. Dankzij u zijn er nieuwe ambulances
aangeschaft die voorzien zijn van extra kogelwerende wanden en
ramen. Helaas moeten de medewerkers van MDA meermalen per dag
uitrukken tijdens luchtalarmen. Dit zijn ritten die door geen enkele
zorgverzekering worden vergoed. Dankzij u hebben de medewerkers
en chauffeurs kogelwerende vesten en helmen.

Dankzij u heeft MDA in oktober een moedermelkbank kunnen
openen. Moeders die hun eigen baby zogen kolven extra melk af en
doneren dit aan MDA. Daar wordt de melk onderzocht, onder andere
ziektekiemen, en wordt de melk gegeven aan de aller kleinsten en
kwetsbaren: de prematuur geboren baby’s. Maar het laatste jaar
komt deze melk ook bij baby’s van vrouwelijke soldaten die hun baby
thuis achter gelaten hebben en naar het front zijn gegaan.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarom MDA uw steun hard
nodig heeft, niet alleen in tijden van nood. We hopen dat wij ook
in 2025 op u mogen blijven rekenen zodat MDA zoveel mogelijk
mensenlevens kan blijven redden.
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Uiting geven aan uw
bijzondere band met
Israél - MDA in uw
testament

Voor veel Nederlanders heeft Israél
een speciale betekenis. MDA biedt u
de mogelijkheid om daar uiting aan
te geven. Zonder politieke voorkeur,
zonder onderscheid des persoons.
Eenvoudigweg door mee te helpen
aan het redden van mensenlevens in
Israél, ook na uw overlijden.

Veel mensen vinden het een prettig
idee om na hun dood iets na te

laten aan een goed doel. Dit kunt u
regelen in een testament door MDA
op te nemen als erfgenaam of door
een legaat na te laten. Daarbij kunt
u heel specifiek aangeven wat u

wilt dat zij erven. Vanwege de ANBI
status hoeft MDA geen erfbelasting
te betalen. ledereen kan na zijn
eigen leven MDA steunen om zo
mensenlevens te redden. Niet alleen
als u vermogend bent. Niet alleen als
u geen erfgenamen hebt.

Heeft u vragen over het opstellen

van een testament, over hoe u dit
bespreekbaar maakt met de kinderen
of andere vragen? Neem contact op
met Nannette Blitz via nannette @
mda-nederland.nl, zij helpt u graag
met al uw vragen.
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MDA is Israél

De inwoners van Israél
rekenen op MDA als er

° ° ° medische nood is, de
Nieuwe intensive care-bus medewerkers van MDA

e oo rekenen op uw steun. Helaas
VOO r 17 patl e nte n is de oorlog nog niet voorbij

en uw hulp is nog steeds

MDA streeft voortdurend naar het verbeteren van de snelheid en efficiéntie hard nodig!
van haar diensten. Zo is onlangs een nieuwe, geavanceerde intensive care-
bus in gebruik genomen die speciaal is ontworpen voor het transport van een
groot aantal patiénten tegelijk. Deze bus, de eerste in Israél, heeft ruimte voor
zeven liggende patiénten op brancards en tien zittende patiénten. Hij is volledig
uitgerust met de nieuwste medische technologie, waaronder monitoren,
beademingsapparatuur en een zuurstofsysteem dat alle patiénten tegelijkertijd
kan ondersteunen.

Scan de QR en help

direct mee!
Een uniek kenmerk van deze bus is het hydraulische systeem, waarmee

patiénten veilig en efficiént in- en uitgeladen kunnen worden. Daarnaast kan de
bus, afhankelijk van de omstandigheden, snel verplaatsen terwijl hij toch een
stabiele omgeving biedt voor zowel de patiénten als de medische teams. Dankzij
deze bus kunnen baby’s en andere kritieke patiénten op een veilige en goed
bewaakte manier naar andere ziekenhuizen worden overgebracht, zonder dat
hun gezondheid in gevaar komt tijdens het transport.

Zo is de bus dit najaar ingezet om negen premature baby’s uit
veiligheidsoverwegingen over te brengen van het vrij noordelijk gelegen Carmel

Medical Center naar veilige ziekenhuizen in Haifa en Hadera waar op dat MDA Nederland
moment minder dreiging was. De overplaatsing is voorspoedig verlopen en de Postbus 937
baby’s maken het goed. 1180 AX Amstelveen

Tel. 06 3633 9308
info@mda-nederland.nl
NLO9 INGB 0003 6494 83
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