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Beste vrienden van
Magen David Adom,

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief, zitten we in de tijd van
de belangrijke feestdagen Rosh Hashana (joods nieuwjaar) en
Jom Kipoer (Grote Verzoendag). Midden tussen deze belangrijke
dagen van reflectie en inkeer valt 7 oktober. Een datum die voor
altijd een inktzwarte rand zal houden.

Helaas is 7 oktober nog niet voorbij. Niet alleen worden er
meer dan 100 gijzelaars nog vastgehouden in Gaza, er zijn

ook duizenden inwoners in het noorden die al maanden niet
naar hun huizen kunnen. De inwoners van Israél dagelijks
gebukt onder terroristische aanvallen door middel van
raketbeschietingen vanuit Libanon en Gaza, drone aanvallen
vanuit Jemen, Syrié en Iran en schiet- en steekincidenten in

het hele land. Duizenden Israélische families die de feestdagen
moe(s)ten doorbrengen zonder hun geliefden. Lege plekken aan
mooi gedekte tafels.

Het blijft onvoorstelbaar wat voor een jaar de mensen in Israél
achter de rug hebben. In het bijzonder ook de medewerkers en
vrijwilligers van MDA. Wat velen van hen hebben meegemaakt
op 7 oktober is niet te bevatten. De effecten hiervan zijn nog
dagelijks merkbaar.

Een lichtpuntje van het afgelopen jaar is de opening van het
nieuwe ambulancestation in Modi’in dat we mede dankzij uw
gulle donaties hebben kunnen financieren samen met MDA
Zwitserland. Ook gaf u het afgelopen jaar massaal gehoor aan
onze oproepen om extra te doneren om MDA te steunen in deze
vreselijk moeilijke tijden. Wij zijn u hier zeer dankbaar voor.

We wensen u allen een Shana Tova en hopen dat het Joodse
jaar 5785 in het teken staat van vrede en de terugkeer van de
gijzelaars.

Namens het bestuur van MDA,

Marjan Sprecher, voorzitter

Uw steun is nog steeds hard nodig...

Opening Modi’in

Door de oorlogssituatie waar Israél zich
sinds 7 oktober in bevindt, hebben de
laatste loodjes van de bouw en inrichting
van het nieuwe ambulancestation in
Modi’in enorme vertraging opgelopen.
Maar begin juli was het dan eindelijk zover
en konden de medewerkers hun intrek
nemen in het nieuwe station. Tijdens de
inwijdingsceremonie werd een mezoeza
aangeslagen door de burgemeester van
Modi’in-Maccabim-Reut, Haim Bibas, samen
met de directeur-generaal van MDA, Eli Bin.

Modi’in heeft sinds 1998 een
ambulancestation dat 24/7 een
ambulancedienst en een mobiele intensive
care-afdeling (MICU) opereert. Vanuit het
station zijn honderden MDA-vrijwilligers
actief als ‘quick-responders’. Inmiddels was
het oude station niet meer toereikend voor
het gebied dat MDA vanuit Modi’in bedient.
Het nieuwe station was dus hard nodig.
Zeker gezien de huidige dreigende situatie
waarin het vorige station te weinig veiligheid
bood. Desondanks bleven de medewerkers
en vrijwilligers erop uitgaan om mensen te
helpen en levens te redden. We zijn daarom
zeer verheugd dat het station in gebruik

is genomen en hen een veilige en fijne
werkplek biedt.

Helaas kon er door de huidige situatie geen
grote, feestelijke opening plaatsvinden waar
MDA Nederland en MDA Zwitserland bij
aanwezig konden zijn. Zodra de situatie dit
toelaat, gaan we dit alsnog doen. U bent
daarbij uiteraard van harte uitgenodigd.



Een boodschap uit Israél

Dit jaar was een uitdagend jaar voor Israél en voor Magen David
Adom. We werkten hand in hand met het IDF om levens te redden in
heel Israél.

Volgend jaar zal ook uitdagend zijn: we staan voor uitdagingen

vanuit het noorden en het zuiden. Maar niet alleen daarvandaan,
ook over de grenzen krijgen we te maken met bedreigingen waar

we eerder niet mee te maken hebben gehad. We werken schouder
aan schouder met de veiligheidstroepen met dagelijkse en uurlijkse
situatiebeoordelingen. En zelfs aan de vooravond van Rosh Hashana
moeten we speciale operaties uitvoeren. Al deze dingen kunnen wij
doen dankzij uw grote vrijgevigheid, dankzij uw steun, dankzij het feit
dat u achter ons staat in de moeilijkste tijden die Israél misschien wel
gekend heeft.

We zullen altijd onthouden dat u bij ons bent, we zullen altijd
onthouden dat u vrienden bent van Magen David Adom. We zullen
altijd onthouden dat u van de staat Israél houdt. Dank u voor het
steunen van Magen David Adom, Israéls Nationale Eerste Hulp
organisatie die levens redt in heel Israél. Dank u voor alles wat u doet,
dank u voor uw vrijgevigheid.

Shana tova, gelukkig nieuwjaar voor u en al uw dierbaren.

Eli Bin, Director General, Magen David Adom
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Voor donaties vanaf 18 euro kunt

via de website een certificaat bij

ons bestellen. Dit is bijvoorbeeld

te gebruiken voor speciale
gelegenheden zoals de Joodse
feestdagen, een jubileum of
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bestellen.nl en kies zelf uw certificaat
en boodschap. Zo kunt u zowel MDA
Israél als iemand uit uw omgeving blij
maken met een mooi gebaar.
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Financiéle resultaten 2023

Het jaar 2023 was voor MDA financieel gezien een bijzonder jaar. De
inkomsten zijn door de gebeurtenissen van 7 oktober enorm gestegen en
waren dan ook fors hoger dan begroot. Hieronder vindt u een beknopt
overzicht van opbrengsten en donaties aan Israel.

Realisatie 2023 Begroot 2023
Inkomsten €1.279.568 €252.875
Donaties aan MDA Israél €1.142.564 € 200.000

Door de grote hoeveelheid extra giften, konden we meer geld doneren aan
MDA lIsraél, juist nu de nood daar zo hoog is. Wij zijn u hier zeer dankbaar
voor! De (extra) giften hebben we vooral ingezet voor de acute noodhulp in de
nasleep van 7 oktober. Ook hebben we dankzij een aantal gulle gevers extra
ambulances en een scooter kunnen doneren.

Voor verdere informatie over de financiéle resultaten verwijzen we u naar de
verkorte jaarrekening die te vinden is op onze website. Wilt u de complete
jaarrekening ontvangen, dan kunt u die opvragen bij de penningmeester
(henk@mda-nederland.nl).

Bijzondere vernoeming na 7 oktober

In één van onze eerdere nieuwsbrieven
hebben wij het verhaal verteld van de
brute moord op een MDA medewerker,
Amit Mann. Amit werd op 7 oktober
vermoord terwijl zij aan het werk was als
ambulance verpleegkundige, in uniform
duidelijk herkenbaar als verpleegkundige.
Sinds die tragische dag zijn er 4 meisjes
vernoemd naar Amit. Eén van de ouders
stuurde dit bericht naar MDA:

Mijn naam is Mika Y. ik woon in Mizpe llan. Afgelopen donderdag ben

ik bevallen van een dochtertje. Wij hebben ervoor gekozen om haar te
vernoemen naar Amit. We hoorden van Amit tijdens het begin van mijn
zwangerschap en van de heldendaden die zij heeft verricht. Dat is precies
hoe ik wil dat onze dochter opgroeit. Dat zij de waarde van het leven kent
en bereid is anderen te helpen. Wij zijn één natie en moeten klaar staan
voor elkaar. Moge zij gezegend zijn met dezelfde karaktereigenschappen
als Amit en opgroeien tot een bijzondere vrouw.
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MDA is Israél

De medewerkers van MDA
staan 24/7 paraat om uit te
rukken om levens te redden.
Na elk luchtalarm, na elke

aanslag gaan zij er op uit. De
inwoners van Israél rekenen
op MDA als er medische
nood is, de medewerkers van
MDA rekenen op uw steun.
Zonder onze financiéle hulp
kunnen zij hun werk niet

Scan de QR en help
direct mee!

MDA Nederland
Postbus 937
1180 AX Amstelveen

Tel. 06 3633 9308
info@mda-nederland.nl
NLO9 INGB 0003 6494 83
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