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Beste vrienden van
Magen David Adom,

Allereerst wil ik u bedanken voor de mooie
donaties die we de afgelopen tijd weer hebben
mogen ontvangen. Bij het schrijven van deze
nieuwsbrief staan we aan de vooravond van

een nieuw joods jaar: 5784. Voor Israél was

het een bijzonder roerig jaar. Nog nooit was de
interne verdeeldheid in het land zo groot met
massale protesten als gevolg. Ook waren er
talloze afschuwelijke terreur incidenten, helaas
regelmatig met dodelijk afloop. De hulpverleners
en vrijwilligers van MDA stonden zoals altijd weer
paraat om eerste hulp te verlenen bij al deze
gebeurtenissen.

Natuurlijk kijken we ook terug op de positieve
ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Zo konden
we weer een flink aantal jeugdvrijwilligers
begeleiden om mee te draaien op een ambulance.
En natuurlijk waren er de vorderingen van de
bouw van het nieuwe ambulancestation in Modi’in
dat we dankzij uw steun samen met de Zwitserse
vriendenstichting kunnen financieren. De bouw

is bijna voltooid en over een paar weken op 16
oktober zal het station officieel geopend worden.

Deze zomer is de financiéle verantwoording

van MDA over 2022 door de accountant
gecontroleerd en voorzien van een goedgekeurde
controleverklaring. Op de achterzijde vindt u

de samenvatting, de integrale jaarrekening met
accountantsverklaring treft u aan op onze website.

We voelen ons gesterkt door de inzet van de
mensen van MDA, waarvoor ieder mensenleven,
ongeacht hun achtergrond, telt. We zullen ons
samen met u blijven inspannen om het mogelijk
te maken dat MDA haar fantastische werk
continueert. Want wie een leven redt, redt een
hele wereld...!

Wij wensen u een Shana Tova: een goed, zoet en
gezond 5784.

Namens het bestuur van MDA Nederland,
Marjan Sprecher, voorzitter

16 oktober in Israel? Kom naar de opening van Modi’in

Het is schitterend om
te zien hoe toegewijd
en met plezier MDA-
medewerkers hun
werk doen

8 januari 2023. Het begin van een grote reis. Zo zag

ik het tenminste. Zelf was ik nog nooit buiten Europa
geweest of Uberhaupt alleen op reis gegaan. Gespannen,
enthousiast, verdrietig maar ook een beetje bang

begon het allemaal op Schiphol. Hier heb ik Janine
ontmoet, een 6e-jaars geneeskundestudent die hetzelfde
programma ging doen als ik. Grote opluchting.

Eenmaal aangekomen in Jeruzalem hebben wij wat
problemen met een ticket voor het openbaar vervoer
regelen. Meteen schieten meerdere mensen te hulp.
Vanuit Nederland ben ik dit niet gewend. Wat mij opvalt,
is dat er een vrouw in het bushokje er onwel uitziet. Er
knielt nu ook een man naast, met het MDA-logo op zijn
jas. Ik vraag of ik hem kan helpen met iets. Niet nodig,
krijg ik te horen. Dit was mijn eerste van nog vele te
komen interacties met de geweldige mensen van de
MDA in dit schitterende land.

Na de stad voor 2 dagen te hebben mogen verkennen
vertrekken wij naar de campus in Jeruzalem. Hier
hebben wij 10 dagen meegedraaid in Engelstalige lessen.
Deze lessen zijn bedoeld om ons klaar te stomen voor
het werk op de basis-ambulance. Wat mij opvalt in

deze 10 dagen is hoe pittig de materie is. Voor mij viel
de intensiteit van de stof mee, omdat ik al een paar
jaar geneeskunde achter de rug heb, maar voor de
andere cursisten was het flink aanpoten. Een aantal van
de groep werden later goede vrienden. Allemaal met
hun eigen verhaal, achtergrond en ideeén. Allemaal
samengebracht om mensen te mogen helpen op de
ambulance. Allemaal begonnen aan een groot avontuur,
niet wetende wat je tegen gaat komen.

Samen met nog twee Nederlandse meiden (Philippine en
Janine) werd ik geplaatst in Tel Aviv. Hier zouden wij de
komende weken onze shifts op de ambulance draaien.
Een grote stad met de hierbij horende problematiek.
Arm en rijk, diverse geloven en culturen samen en ook



botsende groepen mensen op 1 locatie. Een stad met
demonstraties, agressie maar ook feesten en yoga op
het strand elke ochtend. De eerste shifts herinner ik mij
nog goed. Ik moest mee met een crew die geen Engels
sprak. Ikzelf spreek geen Hebreeuws. Hier ontstond een
interessant probleem. Het was mijn eerste dienst, dus ik
wist ook nog niet zo goed wat ik moest doen.

Voor mij was communicatie binnen de zorg altijd
vanzelfsprekend, zowel met de collega’s als met de
patiént. Dat was in dit avontuur heel anders. Niet

elke patiént spreekt Engels en ik heb enkel +/- 300
Herbreeuwse medische woorden geleerd. Gelukkig werd
die nacht al snel duidelijk dat je via Google Translate
hele gezellige gesprekken kan voeren met de andere
vrijwilligers. Ook wordt de non-verbale communicatie
ineens een key player in je werk.

Vanuit mijn opleiding in Nederland krijg ik mee hoe
dingen in de acute zorg in Nederland werken. Dit

is anders in Israél. Niet alleen kijkend naar de hoge
(hoger dan in Nederland) kwaliteit van zorg tijdens

een incident met veel slachtoffers, maar ook naar de
manier van denken en het materiaal. De ambulances en
het materiaal worden allemaal gedoneerd. Daarnaast
werken veel mensen, waaronder ik in deze twee
maanden, vrijwillig op de ambulance. Een aantal doen
dit ook als hun dienstplicht, in plaats van meedraaien in

het leger. Daarnaast rijden er ook 15-jarige scholieren
mee op de basis-ambulance. 15 jaar, en dan mij vertellen
dat je afgelopen week drie reanimaties hebt gehad, daar
een paar nachten slecht van hebt geslapen en toen ging
het weer prima. Zou u dat zich kunnen voorstellen in
Nederland?

Dat was voor mij een beetje een cultuurshock: een
gedoneerde ambulance met naast gediplomeerden

ook vrijwilligers, opgesplitst in een basis- en advanced-
ambulance. Functioneert dit systeem echt? Ik heb het in
de praktijk gezien en ja het werkt prima! Het is dan ook
schitterend om te zien hoe het MDA-personeel dit met
plezier doet, betaald of vrijwillig. Het is fantastisch om
te zien hoe onafhankelijk MDA blijft van alles. Maar ook
jammer om te zien waarom dit nodig is. Hierdoor zijn de
donaties vanuit heel de wereld hard nodig!

Ik kan dan ook niet anders afsluiten met de woorden dat
MDA mij een ervaring heeft gegeven waarin ik de vrijheid
heb gekregen om een enorme persoonlijke groei door te
maken. Een ervaring die ik mee zal dragen in mijn hart
voor de rest van mijn leven. En op de vraag of ik terug wil
naar de MDA-ambulance? Daarop zeg ik blindelings en
volmondig: “Ja, wanneer vertrekken we”?

Sanne (op de foto rechts)
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Samenvatting jaarrekening
MDA Nederland

Realisatie 2022 Realisatie 2021

Baten

Baten uit eigen fondswerving 375.464 442.287

Totaal opbrengsten 375.464 442.287

Lasten

Financiéle steun MDA Israél 407.782 60.000

Materiele steun MDA Israél 73.714 355.104

Overige kosten 30.372 18.410
511.868 433.514

Resultaat -136.404 8.773

Toelichting

Het financiéle resultaat van 2022 was lager dan 2021. Dit komt doordat

er minder inkomsten waren uit erfenissen en legaten. De donaties waren
ongeveer gelijk. Bovendien is er in 2022 meer besteed aan het goede doel dan
er is ontvangen met een negatief resultaat van € 136.404 als gevolg.

Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve.

In totaal is van elke ontvangen euro € 0,92 naar het goede doel gegaan en de
resterende € 0,08 was nodig voor de werving (€ 0,055 aan onkosten en
€ 0,025 aan administratie en registratie).

Indien u meer informatie wenst te ontvangen, dan kunt u de jaarrekening
opvragen bij onze penningmeester via info@mda-nederland.nl.

Uitnodiging opening Modi’in

Maandag 16 oktober om 14.30 wordt het nieuwe station in Modi’in officieel
en feestelijk geopend in het bijzijn van zowel de vertegenwoordigers van MDA
Israél, als afgevaardigden van diverse vriendenstichtingen. ledereen die wil,
kan hierbij aanwezig zijn. Dus bent u in oktober in Israél of heeft u vrienden of
kennissen die dit graag willen meemaken? Stuur dan een e-mail naar info@
mda-nederland.nl.
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Als zorg nodig
is, is iedereen
gelijk.

Helpt u ook komend jaar

MDA met het redden van
mensenlevens?

Scan de QR en help
direct mee!

NB: Sinds 1 januari is de acceptgiro
verdwenen. Gelukkig zijn er veel
manieren waarop u MDA kunt blijven
steunen. Kijk op www.mda-nederland/
doneren voor de mogelijkheden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt
u ons ook telefonisch bereiken

via 06-36339308. Spreek uw vraag in
en u wordt teruggebeld.

MDA Nederland
Postbus 937
1180 AX Amstelveen

Tel. 06 3633 9308,

info@mda-nederland.nl,
NLO9 INGB 0003 6494 83
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www.mda-nederland.nl
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