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Uw steun is nog steeds hard nodig...

Beste vrienden van 
Magen David Adom,
Deze nieuwsbrief had een feestelijke editie 
moeten worden in het teken van de 95ste 
verjaardag van MDA. Helaas is dat bruut 
verstoord door de oorlog met Iran. Bij het 
schrijven hebben we net hele intensieve weken 
achter de rug. Dankzij de Iron Dome zijn veel 
Israeli’s goed beschermd geweest tegen de 
ontelbare raketaanvallen, maar helaas zijn er 
ook veel raketten in Israël terechtgekomen 
met vele gewonden, helaas ook 24 doden en 
ontzettend veel schade als gevolg. Voor MDA een 
hele moeilijke tijd, waarin de medewerkers en 
vrijwilligers met gevaar voor eigen leven 24/7 aan 
het werk waren om mensen te helpen en levens te 
redden. 

Ten tijde van de oorlog met Iran hebben we 
u twee maal een digitale nieuwsflits gestuurd 
om u op de hoogte te houden en te vragen om 
extra donaties, omdat er ontzettend veel extra 
hulpmiddelen nodig waren en nog steeds nodig 
zijn. U heeft hier massaal gehoor aan gegeven en 
daar zijn wij u enorm dankbaar voor. We hebben 
maar liefst €100.000,- extra kunnen overmaken 
naar Israël. Hiervan worden 2 inklapbare opritten 
voor ambulances, 2 stoelbrancards voor evacuatie 
op trappen, 40 defibliratoren, 75 beschermende 
vesten met kogelwerende platen en 100 helmen 
aangeschaft.

In deze nieuwsbrief leest u uitgebreid over de 
oorlog met Iran en een verslag van de twee 
jeugdvrijwilligers die ten tijde van de oorlog net 
begonnen met hun cursus. Ook staan we stil bij 
het overlijden van Omer van Gelder. Een MDA 
vrijwilliger met Nederlandse roots die tijdens zijn 
dienstplicht in Gaza om het leven is gekomen. 

Uw hartverwarmende steun is een lichtpunt voor 
iedereen bij MDA in Israël! We blijven hopen op 
vrede en wensen u een fijne, rustige zomer.

Marjan Sprecher, 
voorzitter MDA Nederland

Kleine Engel
We zouden een hele 
nieuwsbrief kunnen 
vullen met de vele 
verhalen van en over de 
MDA-helden die sinds 13 
juni non-stop in touw zijn 
geweest om de levens 
te redden van mensen 
én dieren. En soms zijn 
het in die verhalen de 
kleinste dingen die het 
doen. Zoals in het verhaal 
van Eran Carmel, een 
MDA-vrijwilliger, uitgerust 
met een medicycle:

“Het was zaterdagnacht toen het luchtalarm voor de 
zoveelste keer afging in centraal Israël. Ik pakte mijn 
kinderen op en ging samen met mijn vrouw richting 
de schuilkelder, toen we een luide explosie hoorden. Ik 
besefte meteen dat deze explosie vlak bij ons huis was en 
besloot mijn gezin – hopelijk veilig – achter te laten in de 
schuilkelder. Ik trok mijn uniform, helm en beschermend 
vest aan en reed op mijn motor richting de inmiddels 
ontstane rookwolk. Dankzij de medicycle was ik snel bij de 
rampplek en ik was de eerste hulpverlener ter plaatse. 

In deze complete chaos van licht, lawaai, rook, puinhopen 
en huilende mensen stond daar opeens één jongetje, als 
op een eiland in de hectiek. Hij stond volledig stil en keek 
mij aan. Zijn vader sprak me aan en zei dat zijn zoontje 
ongedeerd was, maar helemaal van slag en angstig. Het 
enige wat hij wilde, was mij een knuffel geven. Of ik dat 
goed vond… Uiteraard pakte ik hem op en gaf hem een 
knuffel alsof het mijn eigen kind was.

Ik schoot vol van emotie en besefte dat niet alleen dat 
jongetje die knuffel nodig had, maar dat juist dit kleine, 
grote gebaar míj ook de kracht gaf om de hele nacht door 
te gaan. Het was een vreselijke nacht, met tientallen 
gewonden en vier mensen die we dood moesten 
verklaren. Maar dit gebaar van die kleine engel gaf mij de 
energie die ik nodig had om door te kunnen gaan. Dank je 
wel, kleine engel.”



...Scan de QR en help direct mee!

Israël Onder Vuur
Donderdagavond 12 juni 2025. MDA viert haar 95ste 
verjaardag met een groot concert in Cesarea. In 
het publiek zitten een paar honderd vrijwilligers en 
medewerkers. Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij 
de vele MDA’ers die in deze 95 jaar zijn omgekomen, 
sommigen zelfs in uniform of in een ambulance, tijdens 
het verzorgen van patiënten. Er overheerst trots en 
saamhorigheid. MDA is één grote familie. Joden, 
arabieren, druzen en christenen werken allemaal samen 
met hetzelfde doel: zoveel mogelijk levens redden.

Na een fantastische avond vertrekt iedereen richting 
huis. Tijdens die nacht worden alle 35.000 vrijwilligers 
en medewerkers van MDA opgeroepen. Israël heeft 
preventieve aanvallen uitgevoerd op nucleaire doelen 
in Iran en MDA moet in opperste staat van paraatheid 
zijn. En dat blijkt terecht, want in de avond van 13 juni 
begint Iran met het afschieten van enorme hoeveelheden 
raketten. Luchtalarmen klinken door het hele land en 
MDA staat voor een enorme opdracht: ze rukken bij elk 
luchtalarm uit. Alle voertuigen worden ingezet, waaronder 
ambulances, mobiele intensivecare-units, medicycles en 
motoren.

Tijdens de 1,5 week die daarop volgt, heeft MDA te maken 
met unieke en nieuwe uitdagingen. Paramedics, chauffeurs 
en vrijwilligers moeten door straten vol puin, tussen de 
ingestorte flats op zoek naar slachtoffers. De inslagen 
beperken zich niet tot één stad of één regio, maar de 
raketten komen willekeurig neer. In een dorpje in Galilea 
komt in de eerste dagen een heel gezin om het leven.

In Haifa is de olieraffinaderij een doelwit, er raken 
veel burgers in de buurt gewond. Het Weizmann 
Instituut in Rechovot wordt geraakt en het 
kankeronderzoekscentrum is hevig verwoest. In de 
steden Bat Jam en Ramat Gan, in de buurt van Tel Aviv, 
worden meerdere flatgebouwen volledig verwoest. 
Misschien was de hevigste inslag wel in het Soroka-
ziekenhuis in de zuidelijke stad Be’er Sheva. Met speciale 
ambulancebussen, waarin meerdere patiënten tegelijk 
vervoerd kunnen worden, wordt het ziekenhuis ontruimd 
en worden patiënten naar andere centra overgebracht. 
Met dezelfde bussen worden baby’s uit verschillende 
couveuse-afdelingen naar veilige plekken gebracht.
Bij elke inslag zijn MDA-medewerkers ter plekke. Er zijn 
in ruim een week meer dan 1000 gewonden behandeld 
en vervoerd naar ziekenhuizen. Helaas zijn er ook 24 
dodelijke slachtoffers te betreuren.

Vrijdag 13 juni is ook een grootschalige bloeddonatie-
actie gestart. Met bloedmobiel-bussen gaan 
medewerkers van stad naar stad, van dorp naar dorp, om 
mensen op te roepen bloed te geven. Donaties worden 
verwerkt en gedistribueerd naar diverse ziekenhuizen. In 
de bloedbank in Ramle wordt de klok rond gewerkt om 
aan de enorme vraag naar bloed te voldoen.

MDA is in deze dagen niet zomaar een ambulancedienst 
en ook niet zomaar een bloedbank; MDA is een 
noodhulp- en crisisdienst die zowel van haar 
medewerkers als van haar materiaal enorm veel vraagt. 
Allemaal helden waar we diep respect voor hebben. 
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MDA is Israël
De inwoners van Israël 
rekenen op MDA als er 
medische nood is, de 
medewerkers van MDA 
rekenen op uw steun.

Scan de QR en help 
direct mee!

Ter nagedachtenis aan Omer 
van Gelder (22)
Omer van Gelder, sergeant-majoor in het Givati -
bataljon en vrijwilliger bij MDA, kwam begin juni om 
het leven in Jabalia, Gaza, door een bermbom. Omer had 
Nederlandse roots, groeide op in Ma’ale Adumim en zett e zich al op jonge 
leeft ijd in voor anderen. Zijn moeder, Tehila, zei: “Hij hield van mensen, van 
geven. Zelfs ti jdens zijn verlof meldde hij zich vrijwillig bij MDA.”
Als MDA-vrijwilliger werkte hij op ambulances en stond hij paraat ti jdens 
noodsituati es. Alti jd met volledige toewijding. Collega’s herinneren zich zijn 
rusti ge vastberadenheid en hoe goed hij mensen op hun gemak kon stellen, 
ook in de moeilijkste momenten. Hij droomde ervan arts te worden, en zijn 
ti jd bij MDA was daar een belangrijke stap in. Zijn verlies wordt door veel 
mensen gevoeld. Moge zijn voorbeeld ons blijven inspireren.

Jeugdvrijwilligers in de schuilkelder
Eindelijk mochten we gaan! We wilden al vorig 
jaar al jeugdvrijwilligers worden voor MDA, 
maar dat werd uitgesteld vanwege de onrust en 
veiligheidsomstandigheden in Israël. Daarom waren 
we ontzett end blij toen we hoorden dat het dit 
jaar in juni wel doorging! We begonnen vol goede 
moed en spanning aan ons avontuur. Zoals voor elke 
jeugdvrijwilliger stond eerst de 10-daagse cursus in 

Jeruzalem op de planning, waar we elke dag van 8.30 tot 20.00 BLS (Basic Life 
Saving) gingen leren. De cursusgroep bestond uit allemaal hele leuke mensen van 
over de hele wereld! Overdag was het hard leren en ‘s avonds mochten we de 
campus verlaten en met de groep Jeruzalem ontdekken.

Op de derde avond werden we echter verrast toen het luchtalarm afging en 
we direct naar de schuilkelder/bunker moesten. Israël had Irans nucleaire 
faciliteiten aangevallen en er werd ons verteld dat het de komende weken 
erg chaoti sch zouden zijn. Heel Israël ging op “oorlogsstand”. Dat betekende 
voor ons dat de lessen wel doorgingen, zowel in de klas als in de bunker, maar 
het vrijwilligerswerk op de ambulance zou waarschijnlijk niet meer lukken. 
Iedereen was heel teleurgesteld, maar toch hebben we bijna allemaal de cursus 
afgemaakt. Wel met heel weinig slaap vanwege de vele malen per nacht dat 
we naar de schuilkelder moesten rennen. Het was een hele rare ti jd, bunker in, 
bunker uit, maar gek genoeg went dat ook. Gelukkig was het niet voor niks, want 
we twee dagen na de wapensti lstand hoorden we dat het hele programma toch 
door zou gaan zoals gepland! Nu mogen we toch de ambulance op, ook in deze 
gekke periode, en zijn we klaar om te doen waar we voor kwamen. De verhalen 
staan op ons te wachten en hopen een volgende keer met u te kunnen delen!

Ilan en Shahar


