
Beste vrienden van Magen David Adom,

Dit is alweer de laatste rondzendbrief van 2021. Traditiegetrouw wordt met de laatste

rondzendbrief van het jaar de kalender van het volgende jaar meegezonden. Ik hoop dat u

deze weer waardeert.

Het jaar 2021

Allereerst spreek ik graag mijn dank uit voor uw betrokkenheid en alle mooie giften die wij

van u mochten ontvangen in 2021. Het was helaas wederom een heel bewogen jaar waarin

de corona pandemie zwaar drukte op Israël en de rest van de wereld. 2020 was voor MDA

het jaar van het testen van de inwoners van Israël. In 2021 haalde Israël frequent het

wereldnieuws vanwege haar succesvolle vaccinatiestrategie, waar MDA een belangrijke rol in

speelde. Daarnaast heeft Israël in mei 2021 zwaar onder vuur gelegen vanuit Gaza. MDA

teams waren actief in het hele land om slachtoffers van deze aanvallen bij te staan.

Activiteiten 2021

MDA Nederland heeft zich in 2021 gericht op het inzamelen van fondsen voor de

traditionele handschoenen en andere medische beschermingsmiddelen. Juist in deze

pandemie zijn deze extra noodzakelijk. Natuurlijk zijn we verder gegaan met het inzamelen

van gelden voor het ambulancestation in Modi’in. De bouw vordert gestaag. Verderop in

deze nieuwsbrief informeren wij u hierover. Daarnaast waren wij actief met een extra

inzamelingsactie voor de Gaza oorlog in mei 2021. We stuurden u een extra rondzendbrief

met actuele informatie. Uw betrokkenheid heeft ons diep geraakt. Velen van u maakten

prachtige extra donaties over.
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Jeugdvrijwilligers

Helaas konden wij in 2021 geen jeugdvrijwilligers veilig naar Israël sturen vanwege de

pandemie. Dit was heel erg jammer voor de groep die al in de startblokken klaar stond. Wel

konden wij regelen dat van de zomer een drietal jeugdvrijwilligers die al in Israël verbleven

vanwege een ander programma aan de slag konden gaan op de ambulance. We hopen op

betere tijden in 2022!

Op naar 2022

Wij voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van MDA, waarvoor ieder mensenleven

telt. We zullen ons samen met u blijven inspannen om deze organisatie haar fantastische

werk voor de gehele Israëlische bevolking te laten blijven doen. Wij hopen dat u ook in het

nieuwe jaar het prachtige en belangrijke werk van MDA wederom met gulle hand zult blijven

ondersteunen. Want, wie een leven redt, redt een hele wereld…….!

Wij wensen u Chanoeka Sameach, goede feestdagen en een gezond 2022! Dat het maar een

jaar mag worden van gezondheid en voorspoed voor u en uw naasten en een jaar van vrede

in de hele wereld en in Israël in het bijzonder!

Namens het bestuur van MDA Nederland,

Marjan Sprecher, voorzitter

Chanoeka en Modi’in
Deze rondzendbrief komt uit ter gelegenheid

van Chanoeka, het lichtjesfeest. De historie van

Chanoeka ligt in de stad waar namens de

Nederlandse en de Zwitserse vriendenstichting

het nieuwe ambulancestation gebouwd wordt:

Modi’in, de plaats van herkomst van de

Makkabeeën van Matthias en zijn vijf zonen,

waaronder de beroemde Juda. Zij zijn beroemd

vanwege hun opstand tegen de Grieken en hun

herinwijding van de tweede tempel met het

wonder van het kruikje met olie: het

Chanoeka-verhaal (lichtjesfeest) waarbij we 8

dagen lang de kaarsen aansteken op de Chanoekia.
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Chanoeka, vreugde en licht

Danja Keesing-Saidel, onze van oorsprong Nederlandse vrijwilliger ter plaatse: “Chanoeka

brengt ons vreugde en licht. Families komen bijeen en echt iedereen viert Chanoeka, religieus

of niet. Overal waar je komt, worden de kaarsjes gezamenlijk aangestoken, wordt gezamenlijk

gezongen en worden soefganiot (een soort oliebol met jam) gegeten. Het leuke van MDA

vrijwilliger zijn, is dat je op allerlei verschillende plekken en momenten bent bij het aansteken

van de kaarsen: in het ziekenhuis, bij mensen thuis of in het ambulancestation. We hebben

ook onze eigen MDA Rabbijn, Rabbijn Spitzer. Hij rijdt met een hele grote chanoekia het hele

land rond en steekt dan samen met verschillende MDA-teams de kaarsen aan (zie foto op de

voorpagina). We merken ook dat we op zulke dagen extra telefoontjes krijgen van mensen

die zich soms eenzaam voelen en aanspraak willen. Al met al een hele bijzondere tijd waar ik

altijd enorm naar uitkijk.”

Modi’in, het nieuwe station

De bouw van het nieuwe station vordert gestaag, zoals op de foto’s hiernaast te zien is. Het

beoogde station krijgt een open ontwerp met veel glas en veel groen. Het wordt voorzien van

de nieuwste en modernste uitrusting. Zo komen er voldoende ruimtes voor de werknemers

en vrijwilligers, zodat zij ook kunnen ontspannen en uitrusten tijdens hun diensten. Ook

wordt het mogelijk voor MDA om trainingen te geven en zal er een speciale ruimte zijn voor

bloeddonaties.

Uw steun nodig

Uiteraard hopen wij op uw steun voor dit belangrijke project. Niet alleen voor de algemene

bouw van het station is geld nodig. Ook voor de hierboven genoemde faciliteiten en ruimtes

kunnen speciale donaties gedaan worden. Indien u daar interesse in heeft, kunt u contact

met ons opnemen via info@mda-nederland.nl.
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Schenkingsvormen MDA
Zoals u van ons gewend bent, is bij deze rondzendbrief de acceptgiro bijgesloten waarmee u

uw donatie kunt overmaken. Ook gebruiken we de acceptgiro voor de adressering. Helaas

gaat de acceptgiro medio 2023 verdwijnen. Wij zullen ons best doen om een passende

oplossing te vinden voor de donateurs die hier nog gebruik van maken. Gelukkig zijn er al

diverse alternatieven voor uw donatie. Deze zetten we graag nog even voor u op een rij:

● Periodiek Schenken

U kunt MDA ook steunen middels een overeenkomst periodiek schenken. Als u de

fiscale mogelijkheden voor 2021 optimaal wilt benutten, kunt u hiervoor een

overeenkomst ‘periodieke gift’ met ons afsluiten voor 31 december. Neem hiervoor

contact met ons op via info@mda-nederland.nl.

● Website en automatische afschrijving

Via www.mda-nederland.nl/doneren kunt u direct een donatie doen door een aantal

velden in te vullen. Hier vindt u ook een machtigingsformulier dat u kunt gebruiken

voor een automatische afschrijving.

● QR code

Inmiddels kunt u ook gebruikmaken van de zgn.

QR code, die wij bij elke rondzendbrief

afdrukken (zie hiernaast). Zo kunt u nog

gemakkelijker elektronisch uw donatie

overmaken.

MDA opnemen in uw testament

Bij deze rondzendbrief sturen we u onze folder over de mogelijkheden van het opnemen

van MDA in uw testament. Mocht u hierover persoonlijk nader geïnformeerd willen worden

dan kunt u ook contact met ons opnemen. Ons bestuurslid Nannette Blitz, belt of mailt u

graag terug.

Voor alle schenkingen geldt uiteraard dat de fiscale voordelen meetellen voor 2021 als uw

gift voor 31 december aan ons is overgemaakt.
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