Opening Modi’in

Wij zijn zeer verheugd om u te kunnen berichten dat
zondag 15 oktober 2023 het nieuwe ambulancestation in
Modiin geopend zal worden! Mocht u dan in Israél zijn,
dan bent u van harte welkom. U kunt hierover contact
met ons opnemen via inffo@mda-nederland.nl

Modiin ligt in centraal Israél, precies tussen Tel Aviv

en Jeruzalem. Door het openen van dit station wordt
een grote en belangrijke stap gezet in de medische
dienstverlening in de stad. De stad groeit snel en er is
behoefte aan een snelle en efficiénte ambulancedienst
voor het groeiend aantal inwoners. Het nieuwe station
zal niet alleen inwoners van Modi’in bedienen, maar
ook inwoners van de kleinere dorpen rondom de stad.
Het team van paramedics, ambulancechauffeurs en
vrijwilligers zal 24/7 beschikbaar zijn om hulp te verlenen
aan mensen met medische nood. Het station wordt
uitgerust met geavanceerde medische apparatuur en

Helpt u ook mee het ambulancestation in Modi’in
van alle benodigdheden te voorzien?

Scan dan deze QR code

moderne ambulances waaronder ook een MICU (mobiele
intensive care ambulance) zodat het mogelijk is om snel
hulp te bieden aan iedereen die dit nodig heeft.

De financiering van de bouw van dit station is mogelijk
gemaakt door de samenwerking van MDA Nederland

en MDA Zwitserland. Met de financiering van de bouw
alleen houdt ons werk niet op. Wij hebben de wens,

dat ten tijde van de opening het station ook volledig

is ingericht zodat de medewerkers een mooie en goed
functionerende werkplek hebben. Niet alleen tijdens een
oproep in de ambulance, maar ook in het station zelf.
Dat betekent dat er kantoorruimtes, slaapvertrekken,
trainingsruimtes en een kantine moeten worden voorzien
van meubels en apparatuur.

U als donateur van MDA kan daarbij helpen. Elke (extra)
donatie is welkom, groot of klein! Wilt u hier meer
informatie over, dan kunt u contact opnemen met ons
bestuurslid Nannette Blitz-Verdooner via 06-54618958, zij
beantwoordt graag al uw vragen.

Scan me

NB: Sinds 1 januari is de acceptgiro verdwenen. Gelukkig zijn er veel manieren
waarop u MDA kunt blijven steunen. Kijk op www.mda-nederland/doneren voor de
mogelijkheden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons ook telefonisch bereiken

via 06-36339308. Spreek uw vraag in en u wordt teruggebeld.
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Beste vrienden van Magen David Adom

We zijn alweer bijna op de helft van het jaar 2023. Een jaar dat helaas tot nu toe veel onrust heeft gekend in Israél. Maar
er is ook reden tot vreugde: Israél bestaat dit jaar 75 jaar. En dat wordt niet alleen in Israél zelf, maar overal ter wereld
uitbundig gevierd. Een ieder die het land een warm hart toedraagt staat dit jaar stil bij deze mooie mijlpaal. Wij zelf
natuurlijk ook in onze vorige rondzendbrief. Dankzij uw gulle donaties, kunnen we maar liefst 150 EHBO-tassen doneren
aan MDA in Israél. Ook op onze oproep in de digitale nieuwsflits voor operatie Pijl en Schild zijn veel mooie donaties
binnengekomen. Wij zijn u zeer dankbaar voor deze geweldige steun.

Ook MDA zelf mocht deze maand weer een aantal kaarsjes uitblazen. Maar liefst 93! Via onze online nieuwsflits, hebben
we u een bijzonder filmpje rondgestuurd waarin 93 jaar Magen David Adom samengevat is in een paar minuten. En
waarin duidelijk te zien is hoe de geschiedenis van Israél en MDA onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Heeft u deze
mail niet ontvangen, maar heeft u wel interesse om digitale post van ons te krijgen? Stuur dan uw e-mail adres naar
info@mda-nederland.nl. Verderop in deze rondzendbrief krijgt u een voorproefje van wat mooi en uniek beeldmateriaal.

Ook voor MDA Nederland staat dit jaar in het teken van weer een bijzondere mijlpaal: we gaan samen met MDA
Zwitserland het nieuwe ambulancestation openen in Modi’in. Verderop in deze rondzendbrief zullen we u meer over dit
bijzondere station vertellen. Ook twee jeugdvrijwilligers vertellen u dit keer weer over hun bijzondere ervaringen op de
ambulance. Wij voelen ons nog altijd gesterkt door de inzet van de mensen van MDA, waarvoor ieder mensenleven al
zoveel jaren telt, ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond. We zullen ons, samen met u, blijven inspannen om
het mogelijk te maken dat MDA haar fantastische werk kan blijven doen. Want wie een leven redt, redt de hele wereld.
Wij wensen u een fijne zomer!

namens het hele bestuur,

Marjan Sprecher, voorzitter

MDA Nederland , Postbus 937, 1180 AX Amstelveen, www.mda-nederland.nl
Tel. 06 3633 9308, info@mda-nederland.nl, NLO9 INGB 0003 6494 83
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MDA 93 jaar, toen en nu
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Sammie, rechts op de foto met haar diploma

Als zorg nodig is,
is iedereen gelijk

Mijn tijd in Tel Aviv als jeugdvrijwilliger bij MDA vind ik
best moeilijk te beschrijven. De lessen die je leert en de
ervaringen die je op doet neem je je leven lang mee.

Aankomende in Jeruzalem weet je niet wat je moet
verwachten. In het diepe gegooid ga je de cursus aan

en werk je hard naar de vrijwilligersperiode toe. En als
die eenmaal aanbreekt wordt je pas echt in het diepe
gegooid. Mijn instructor vertelde mij dat je je eerste
patient nooit zal vergeten en hij had gelijk. De eerste call,
met de spullen en het bed naar binnen, niet wetende wat
binnen op je wacht. Compassie tonen, ondersteunen en
empatisch zijn staan dan voorop. De taalbarriere is ineens
zo groot niet meer, want met een blik of een hand op de
schouder kan soms veel meer gezegd worden.

Tijdens mijn periode op de ambulance maakte ik heftige
dingen mee. Zo bevond ik me in een reanimatie situatie,
waarbij ik voor het eerst voelde hoe groot de motivatie
kan zijn als je de kans hebt om iemand zijn leven te
redden. Maar ook hoe dubbel dat is, als iemand oud is,
en je niet weet welke kwaliteit van leven over blijft na een
reanimatie. Grote lessen, waarvan ik zeker weet dat ik ze
meeneem in mijn latere carriere als arts.

Tot slot was misschien wel het bijzonderste aan de
periode bij MDA het kijkje in het leven van de bewoners
van Israel. Je komt bij mensen thuis en maakt daardoor

op een hele andere manier kennis met de cultuur, de
mensen en ziet iemand in zijn meest intieme omgeving.
Een eervolle en betekenisvolle ervaring. Mensen
openen hun deuren en hun thuis voor je, en laten alle
vervreemding even gaan. Als zorg nodig is, zijn mensen
op een of andere manier ineens veel sterker met elkaar
verbonden. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt
en welke religie of cultuur dan ook jouw eigen is. Als
zorg nodig is, is iedereen gelijk.

Sammie Geels

Anne-Ruth, rechts op de foto tijdens een shift

It’s most of the time
not about saving lives,
but about doing good

‘Girls, we got a CPR call, lets go!’ De zin die je nooit
verwacht te horen, maar waar wel je uren voor hebt
getraind. Het was midden in de nacht, en we stonden
met onze ambulance al een poosje bij het ziekenhuis

te wachten op een oproep. Ons team sprong in de
ambulance en met gillende sirenes raceten we naar de
patiént. Er was al een team aanwezig en zodra wij het
appartement betraden, nam ik de compressies van de
paramedic over. Een nieuwe zuurstoftank werd gehaald,
en we zetten alles op alles om de hartslag terug te krijgen.
Het lukte. We legden de patiént op het bed, en alles was
gereed voor vertrek en een snelle evacuatie naar het
ziekenhuis, toen de hartslag opnieuw verdween. Opnieuw
begonnen we de reanimatie, helaas niet succesvol. We
verlieten het appartement enige tijd later, en lieten een
rouwende familie achter.

Tijdens een andere nachtdienst kregen we een call voor
een bloedende hoofdwond. Toen we aankwamen in

het appartement, bleek dat de patiént eerder die week
geopereerd was. De wond was weer gaan bloeden, en de
echtgenote van de patiént vond het lastig om de wond
en het bloed te zien. Het bloeden was inmiddels gestopt,
en het bleek dat de patiént de volgende dag een afspraak
had in het ziekenhuis voor controle. Ik maakte de wond
schoon, terwijl de medic in gesprek ging met de patiént.
Besloten werd om niet naar het ziekenhuis te evacueren,
aangezien dit zijn conditie op dat moment waarschijnlijk
alleen maar zou verergeren. Uiteindelijk zijn we een hele
poos bij het oudere stel thuis geweest, terwijl ze ons van
alles vertelden over wat ze meegemaakt hebben. We
verlieten het appartement zonder patiént, maar wetend
dat we deze mensen geholpen hebben.

Dit zijn hele verschillende oproepen en geven goed weer
hoe divers het werk voor Magen David Adom Israél is.
Het is lang niet altijd stoer en spannend. Sterker nog;

de meeste oproepen zijn niet zo heel urgent, en vaak

zal jouw werk niet zozeer het verschil tussen leven en
dood maken. Maar een ding staat als een paal boven
water: Magen David Adom is er voor iedereen die hulp
nodig heeft. MDA reageert op allerlei oproepen, en doet
alles wat mogelijk is om elke patiént zo goed mogelijk te
helpen. Zoals een van de chauffeurs heel toepasselijk zei:
‘It’'s most of the time not about saving lifes, but about
doing good.

Anne-Ruth Dijkshoorn



