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Rondzendbrief Rosh HaShana oo

Elloel 5781 / september 2021

Beste vrienden van Magen David Adom,

Allereerst hopen we natuurlijk dat deze rondzendbrief u aantreft in goede gezondheid! Het blijven
onzekere tijden voor iedereen in de wereld. Het coronavirus houdt ons allen helaas nog steeds in haar
greep, ook in Israél. Bij het uitkomen van deze rondzendbrief staan de hoge feestdagen voor de deur:
het Joods Nieuwjaar (Rosh Hashana), Grote Verzoendag (Jom Kipoer) en het Loofhuttenfeest (Soekot).
Daarom staan we stil bij het afgelopen jaar 5781 en kijken vooruit naar 5782. Dankzij uw gulle giften
konden we weer veel betekenen voor MDA in Israél.

Jaarrekening

De financiéle verantwoording van MDA over het afgelopen jaar is deze zomer door de accountant
gecontroleerd en voorzien van een goedgekeurde controleverklaring. Bij deze rondzendbrief vindt u
de samenvatting hiervan. De integrale jaarrekening met accountantsverklaring treft u aan op onze
website.

Shana Tova

Wij danken u zeer voor uw betrokkenheid en gulle giften die wij van u mochten ontvangen in het
afgelopen jaar, juist ook in deze moeilijke tijden. Wij voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen
van MDA, waarvoor ieder mensenleven telt. We zullen ons samen met u blijven inspannen om deze
organisatie haar geweldige werk te laten blijven doen. Dat 5782 maar een jaar mag worden van
gezondheid en voorspoed voor u en uw naasten en natuurlijk ook voor MDA en Israél! Wij hopen dat
u ook in het nieuwe jaar het prachtige en belangrijke werk van MDA wederom met gulle hand zult
blijven ondersteunen! Want, wie een leven redt, redt een hele wereld.......

Shana Tova, namens het bestuur,

Marjan Sprecher, voorzitter
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Overzicht 5781

Het jaar 5781 was een bewogen jaar voor Israél en niet in de laatste plaats voor MDA. Het stond
grotendeels in het teken van de corona pandemie, waar MDA een belangrijke rol in speelde. Waar
eerst het testen en vervoeren van patiénten centraal stond, was MDA later (en nog steeds) nauw
betrokken bij het vaccineren tegen corona. Helaas kreeg Israél ook te maken met de Gaza-oorlog en
een aantal rampen: de Meron tragedie waarbij 45 mensen zijn overleden door verdrukking, het
instorten van een tribune bij een sjoel in Givat Zev en recent nog bosbranden bij Jeruzalem.

Dankzij uw steun konden we als MDA Nederland gelukkig weer veel betekenen voor MDA in Israél:

We stuurden zoals ieder jaar containers met Nederlandse medische handschoenen;

We doneerden medische apparatuur en medische hulpmiddelen;

We deelden Msjloach Manot (het geven van eten en drinken) uit aan de vrijwilligers en

medewerkers tijdens Poeriem;

We gaven extra medische hulpmiddelen n.a.v. de raketaanvallen vanuit Gaza in mei/juni;

We deden een grote financiéle bijdrage voor de nieuwbouw van het station in Modiin;

3 Jeugdvrijwilligers hebben een aantal weken meegewerkt op de ambulance;

De ambulance die door de familie de Jonge werd gedoneerd ter nagedachtenis aan hun

echtgenoot en vader Joachim Max de Jonge werd ingewijd en in gebruik genomen

e Ook ontvingen wij in 5781 grote donaties via een aantal nalatenschappen. Wij zijn de
erfenisgevers hiervoor bijzonder erkentelijk. Onze dankbaarheid zullen we mede tot uiting
brengen in plaquettes in ons nieuwe ambulance station.

Uitdelen Mishloach Manot Impressie ambulancestation Modi’in

Medische handschoenen Ambulance ter nagedachtenis van J.M. De Jonge
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Toch nog Jeugdvrijwilligers in 5781

Door de coronacrisis was het helaas nauwelijks mogelijk om
Jeugdvrijwilligers vanuit Nederland naar Israél te sturen
voor het mooie programma waarbij ze een aantal weken
kunnen meedraaien op een ambulance. We hebben
meerdere enthousiaste vrijwilligers die klaar stonden helaas
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toestond dat ze naar Israél konden gaan. Een drietal

vrijwilligers die al via een ander programma in Israél
verbleven, konden gelukkig wel aansluiten: v.l.n.r. Leah
Rachmani, Liat Moorman en Yair Karman. Alledrie slaagden
ze voor de 10-daagse ‘First Aid’ cursus. De ervaringen die ze
hebben opgedaan, noemen ze alledrie onvergetelijk.

Leah: “Ik heb een mega leuke tijd gehad, veel geleerd en mijn Hebreeuws is vooruit gegaan. Een van
de speciale dingen die ik heb meegemaakt is dat ik een patiént had die om de paar seconden een
epileptische aanval kreeg en door ‘security’ vastgehouden moest worden voor zijn eigen veiligheid.
Wij hebben geprobeerd een infuus te plaatsen, maar dit mocht helaas niet baten. We hebben het op
allerlei plekken geprobeerd, maar het prikken wakkerde de aanvallen aan en doordat hij die aanvallen
kreeg, kwam er moeilijk tot geen bloed uit zijn aderen. In het ziekenhuis is hij verder opgevangen. lk
had het liefst nog langer willen blijven en meer willen werken op de ambulance!”

Liat: “Ik heb zo veel geleerd tijdens mijn tijd bij MDA Israél. Naast dat ik mijn Hebreeuws heel erg heb
kunnen verbeteren en Israélische vrienden heb gemaakt, ben ik ook heel wat interessante en soms
ook heftige herinneringen rijker. Zoals toen ik in mijn eerste week een gevangene heb mogen
overbrengen van het ziekenhuis terug naar de gevangenis. We zaten met twee gewapende
politieagenten en de geketende gevangene in de ambulance en werden gevolgd door nog twee
politieauto’s. De week daarna kreeg ik de geweldige kans om bij de geboorte van een baby te helpen.
Ik heb ook wat gevallen gehad die minder leuk waren, zoals heel wat mensen die met een beroerte
naar het ziekenhuis moesten worden gereden. Het is wel even wennen dat je na de overdracht aan
het ziekenhuis geen idee hebt wat er met de patiénten gebeurt. Het was een hele speciale en
bijzondere ervaring en ben erg dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.”

Yair: “Het is 2 uur ‘s middags. Ik heb dienst op de ambulance in Holon. We komen net terug van een
melding voor een man met een hartinfarct en de radio roept om: “Ambulance 1442, spoedrit voor
een man buiten bewustzijn, mogelijke reanimatie.” Adrenaline begint te stromen en we komen aan bij
de man in kwestie. Hij ligt op de stoep en reageert niet. Wij beginnen met beademen en sluiten onze
monitor aan. Uiteindelijk leveren we hem in stabiele toestand af aan het ziekenhuis, klaar voor onze
volgende melding: ongeval op de snelweg. Zo liepen de meldingen uiteen van gepland vervoer om
oma van het ziekenhuis naar huis te brengen tot hoge spoed voor een reanimatie. Deze
onvoorspelbaarheid en spanning maakte het werk zo ontzettend indrukwekkend en uitdagend.
Binnen één maand tijd voel ik me uitgegroeid van een ‘normale’ Nederlandse jongen tot een
doorgewinterde medicus die elke melding efficiént afhandelt. En dat allemaal in het land waar ik van
houd en met de mensen die mij dierbaar zijn. Ik wens de volgende vrijwilligers ontzettend veel geluk
en plezier op de ambulance.”
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5782: Station Modi’in centraal

Het komende jaar staat voor MDA Nederland
vooral in het teken van de verdere bouw van het
ambulancestation in Modi’in. Eerder berichtten
wij u al dat de bouw gestart is en inmiddels zijn
de eerste contouren van het prachtige nieuwe
station zichtbaar. Er wordt nu hard gewerkt aan
de fundering en dat nadert zijn voltooiing. Naar
verwachting wordt de bouw binnen een jaar
afgerond. We zullen u nauwkeurig op de hoogte
houden van de vorderingen en hopen dat we ook
het komende jaar op uw steun kunnen rekenen voor dit mooie project.

Steun MDA

We hopen ook in 5782 op uw steun te mogen rekenen.
Uiteraard voor diverse benodigde medische hulpmiddelen,
zoals de medische handschoenen die zeker met het oog op
de coronatesten en vaccinaties in grote hoeveelheden
nodig zijn. Maar ook voor de verdere technische
ontwikkelingen bij MDA, de bloedbank, het onderhoud van
de Nederlandse stations is uw steun zeer welkom.

Uiteraard kunt u via de bijgeleverde acceptgiro doneren
(deze bevat de adressering en wordt dus standaard
meegestuurd), maar dit kan ook direct online via de QR
code hiernaast.
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